Avonturen van Boemba de Huispoes

Boemba en de invasie van de Wuppies
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Het is een snikhete middag.
Het WK Voetbal is eindelijk afgelopen!



In Huize Boemba is de rust wedergekeerd.
“Pfoe!” zegt Boemba.



Ondertussen zijn er mysterieuze bolletjes geland in de tuin.
De luie Boemba heeft dit nog niet in de gaten!




Plots beginnen de bolletjes heftig te schudden...
Het lijkt wel alsof ze zullen ontploffen!
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Het is de geboorte van een Wuppie!
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In korte tijd is de hele tuin bezaaid met Wuppies.
Ze zingen een lied:
“Wij willen Wuppieland! Wij willen Wuppieland!”
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Boemba schrikt op en roept:
“Zeg, wat is hier aan de hand?”



Het valse gezang van de Wuppies is oorverdovend luid.
Zelfs een buurpoes vraagt zich af wat er gaande is!




“Sssssst,” zegt Boemba.
“Jullie gezang lijkt wel kattengejank!”

)



Een droevige Wuppie zegt:
“Sinds het WK voorbij is, mag Wuppieland niet meer bestaan!”
“Wij zijn weeswuppies, op zoek naar een land om in te wonen.”




“Wat erg!” zegt Boemba oprecht.
Begripvol voegt hij er aan toe:
“Ik weet een land waar jullie vredig kunnen samenleven.”



“Het land dat je hier ziet is van mij,” zegt Boemba.
“Jullie mogen daar voor altijd blijven,
mits jullie nooit meer zullen zingen.”




De Wuppies zijn Boemba heel dankbaar.
Ze hebben weer een eigen land!
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De hele zomer spelen Boemba en de Wuppies samen in de tuin!
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