Avonturen van Boemba’s avontuurlijke huismuis

Boemba’'s avontuurlijke huismuis

© Tekst en foto’s: Kelkje Koolmijn — 2007
Vormgeving: Irrik Xinsky

( www.boemba.org )

Dit werk is gelicenseerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Generiek Licentie.
Zie http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.nl voor meer informatie.



Boemba geniet van de zon.
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‘“‘Hallo! Ik ben er ook nog!” roept een stem.
Wie hoort Boemba daar?
Boemba heeft geen idee!



“Hoi, ik ben Muis,”
zegt Muis.

“lk sta altijd
in de schaduw van
Boemba
en daarom vraag ik nu
even jullie tijd.

Ik wil jullie laten zien
dat ik allesbehalve
een grijs muisje ben!”



“Wisten jullie bijvoorbeeld
dat ik met Boemba mee was op wereldreis?”
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“Tijdens deze reis
ontdekte ik
andere culturen.

En ik haalde
grappen uit,
zoals bij dit kleine
Chinese meisje.”
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“Terwijl de luie Boemba naar de telev

trek ik er lekker op uit!”



“In mijn vrije tijd zit ik graag op de fiets.”




“1k klim graag in bomen en hang aan takken.”



“En met mijn vriendje Bollie ravot ik in de tuin.”



“Bollie is niet mijn enige vriend.
Ik beleef vaak dolle avonturen met Flimmie en Kas!”
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“Ook heb ik de nodige vrienden gemaakt in enge,
verre landen!”
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“En soms, heel soms maak ik gewoon
een uitstapje dichtbij huis!”
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“Op vrijdag tart ik het lot en speel spelletjes
met enge monsters!”
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“Op de tweede paasdag heb ik al een hele bak vol!”
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“Voor het slapen gaan lees ik Boemba en Bollie
verhaaltjes voor.”



“Weet je, ik heb een hartstikke gezellig leven!
Ik ben dan ook de avontuurlijkste huismuis die ik ken!”
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